
1 en 2 oktober De stichting heeft ten doel: Het levend houden voor het nageslacht van de  

Geschiedenis van de gebeurtenissen in Putten gedurende de bezettingsjaren 1940 tot 1945,  

in het bijzonder van de gebeurtenissen op 1 en 2 oktober 1944 en voorts al hetgeen met een  

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 

de ruimste zin des woords.(art. 2 statuten)  
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De Reiscommissie is begin mei met een enthousiaste groep mensen naar de herdenkingen in 

Wöbbelin, Neustadt en Neuengamme geweest. Tussendoor bezochten we het voormalige kamp bij 

Malchow, waar enkele overlevende Puttense razziaslachtoffers (één derde deel van de slachtoffers van 

de razzia kwam niet uit Putten) door de Russen zijn bevrijd, en de herdenking van de ramp met de Cap 

Arcona in de Oostzee. 

Net voor het verschijnen van deze Nieuwsbrief woonden we - zoals ieder jaar - de herdenking bij van 

de razzia in Meensel-Kiezegem in België. Op deze tweedaagse reis bezochten we ook het 

Amerikaanse Ereveld in Margraten, het Fort Breendonk (gelegen tussen Antwerpen en Brussel) en de 

Duitse Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn.  

                                                                  ***** 

Voor het najaar van 2025 staan nog drie reizen gepland: 

- Op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober gaan we naar Neuengamme in samenwerking met de Stichting 

Vriendenkring Neuengamme. Het is dan 81 jaar geleden dat de mannen uit Putten daar op 14 oktober 

aankwamen. Onderweg willen we het Nederlands Ereveld in Osnabrück waar 45 slachtoffers van de 

razzia in Putten na de oorlog zijn herbegraven, bezoeken. (Kostenraming € 255 p.p.)   

 
  
- Zaterdag 25 oktober is de Reiscommissie voornemens om een dagtocht naar de jaarlijkse herdenking 

in Aurich-Engerhafe te organiseren. Daar zijn twaalf mannen uit Putten omgekomen. (Kostenraming 

€ 80 p.p.)* 
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- Van zaterdag 15 november t/m maandag 17 november maken we de jaarlijkse reis via Wedel naar 

Ladelund om daar met de lokale bevolking alle slachtoffers van oorlog en gewelddadige 

onderdrukking ongeacht hun nationaliteit te herdenken, op de zogeheten Nationale Volkstrauertag.  

(Kostenraming € 420,- p.p.)* 

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat nabestaanden en kampoverlevenden uit Putten met twee bussen 

voor de eerste maal Ladelund bezochten. 

Wanneer uw moeder, grootmoeder of een ander familielid die reis heeft meegemaakt, komen we graag 

met u in contact per telefoon of via reizenokt44@gmail.com    

 

 

Indien u aan een of meer van deze reizen wilt deelnemen, kunt u zich op de volgende wijze 

aanmelden: via reizenokt44@gmail.com (o.v.v. voorletter(s), naam, mailadres en telefoonnummer) of 

telefonisch: 0341 353022. 

Geeft u zich a.u.b. ruim voor de vertrekdatum op i.v.m. het reserveren van hotel en vervoer. Ook 

adviseren we u om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

*De vervoerskosten zijn sterk afhankelijk van het aantal deelnemers. Na de reis wordt een verrekening 

van de werkelijke kosten gemaakt. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Reiscommissie Stichting Oktober 44 Putten 
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